
EERSTE COLLECTE 
DIACONIE WEKELIJKSE BLOEMEN 

VOOR GEMEENTELEDEN 
Deze keer is de collecte van de diaconie voor een doel 
heel dichtbij. Iedere week staan in de ochtenddienst 
boeketten klaar voor gemeenteleden; zorgen, ziekte, 
verdriet, maar gelukkig ook iets positiefs als een huwe-
lijksjubileum of heel hoog kroonjaar (100!) Zo’n blijk van 
medeleven namens de kerk doet goed en laat zien dat er 
aan je gedacht en voor je gebeden wordt. Met zorg 
worden die bloemen gekocht door de genen die daarvoor 

zorgen. Graag willen we dat dit mogelijk blijft, ook financi-
eel. Daarvoor bestemt de diaconie de collecte van deze 

zondag. van harte bij u aan!

TWEEDE COLLECTE: KERK: BEELD EN GELUID

voorganger:
Ds. Egbert Rietveld
ouderling van Dienst:
Jaap Bouman
diaken van Dienst:
Toob Meerman
kindernevendienst:
Ingrid Driessen
lector:
Peter van de Slikke
organist: 
Marjanne Deij
collectant:
John Tahapary
collectedoelen:
1: Eigen diaconie
2: Kerk: Beeld en geluid
koster: 
Kostersgroep
techniek geluid:
Dick Boogert
techniek beamer:
Arne Tissing

Voorbeden  
kunt u doorgeven  

via deze link,
 klik hier!

THEMA:THEMA: “Machteloos…met lege handen!” “Machteloos…met lege handen!”

OVER DEZE DIENST:
zondag gaat het over de kracht 
van het gesproken woord en de 
onmacht daarvan.
In de Bijbel bestaat het onderscheid tussen 
ware en valse profetie. De valse profetie spreekt 
wat mensen willen horen. De ware profetie spreekt wat 
mensen moeten horen. Dat laatste is zelden populair. 
De profeet die spreekt wat mensen willen horen is populair.  Maar de stem 
van het populisme splijt, terwijl de kritische stem van de profetie weet van 
verbinding en wat nodig is voor de toekomst. Twee stemmen met een eigen 
agenda, ook te horen in ons land. Hoe actueel wil je het hebben?

Gemeentebrief 7 juli 2024  
Grote Kerk

https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden


Op maandag 8 juli a.s.om 20.00 uur geeft het Laurens Collegium uit Rotterdam onder leiding van dirigent 
Wiecher Mandemaker een concert in de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes. Dit unieke ensemble,  
bestaande uit 24 professionele zangers zal die avond het beroemde Requiem van Gabriël Fauré uitvoeren. Fauré 
gaf aan dit requiem een hoopvolle en harmonieuze toon. Hayo Boerema, organist titulair van de Laurenskerk in 
Rotterdam omlijst het programma met orgelwerken van Franse tijdgenoten waaronder Charles Marie Widor.

Het belooft een bijzonder concert te worden. Toegangsprijs bedraagt € 10,00

Stichting Muziek in de Grote Kerk, Goes

ZOMERBOEKENMARKT  
IN DE GROTE KERK! 
Zoals u in Op Weg nr. 4 en de afgelopen weken op de 
gemeentebrief heeft kunnen lezen, organiseren we van 
9 juli tot en met 31 augustus 2024 een boekenmarkt in 
de Grote Kerk. We hebben al diverse boeken en andere 
zaken aangeboden gekregen, maar er kunnen er altijd 
nog bij. Mocht u dus nog boeken, lp’s, cd’s of dvd’s op 
willen ruimen, dan kunt u ze iedere zondag t/m 7 juli 
inleveren bij de ingang van de Grote Kerk. Ook zijn er 
vrijwilligers die zich hebben aangemeld om de boeken- 
markt te bemannen, bijna alle middagen zijn ingevuld. 
Dus heeft u nog een woensdagmiddag vrij en vindt u het 
leuk om tussen de boeken te staan en ze te verkopen: 
meldt u dan aan! Dat mag natuurlijk met een vriend of 
vriendin, buurvrouw of buurman, of wie dan ook.

Iedere middag van dinsdag tot en met zaterdag 
zijn er 2 personen aanwezig om de boeken te 
verkopen van 13.00 tot 16.00 uur.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Op Weg nr. 4. 
Als u vragen heeft of zich aan wilt melden als vrijwilliger, 
dan kunt u contact met ons opnemen via het  
e-mailadres: boekenmarkt@protestantsgoes.nl of  
telefonisch (zie hiervoor onderstaande telefoonnum-
mers. Namens het team van de boekenmarkt Grote Kerk, 

Joop Bouterse: 	06-81156169  
IJzaäk Adema: 	 06-51466787 

Sjaak en Hannie de Feijter:	 06-13301538
Toob Meerman: 	 06-55248639 

Connie Simonse:	 06-10300219 
Alida van de Panne:	 06-29302865

MAANDAG 8 JULI: 
LAURENS  
COLLEGIUM
IN GOES

MededelingenMededelingen  7 juli 20247 juli 2024

mailto:boekenmarkt%40protestantsgoes.nl?subject=Boekenmarkt
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ALLE KINDEREN, VAN HEEL KLEIN TOT HEEL GROOT, ZIJN WELKOM  
IN ONZE KERK.ZOALS DE CRÈCHE, VOOR DE ALLER KLEINSTE!
Wist u dat de oudste kinderen het heel leuk vinden om mee te helpen?
Wist u dat we veel boekjes hebben en graag voorlezen?
Wist u dat er ook in de Grote kerk een crècheruimte is?

KORTOM WE HOPEN DAT WE OOK UW KINDJE  
BINNENKORT MOGEN VERWELKOMEN IN DE KERK.
Maarrrr... Wist u ook dat we altijd enthousiaste mensen kunnen gebruiken die op willen passen?
JA?!?... TOP! u kunt contact opnemen met Elma Roelofs via mail roelofs@delta.nl
TOT SNEL, Namens het crècheteam, Elma Roelofs

tijd voor  

wat liedjes??..  

klik maar...

 
PASTORALIA: 
Mw. Corrie Breel, Ratelaarstraat, is weer thuis na haar herstelperiode in het zorghotel in Zierikzee
Dhr. Bram Bolle, de Bongerd, heeft in het Amphia ziekenhuis in Breda een operatie aan het hart  
ondergaan en is hopelijk dit weekend alweer thuis.
Ineke Slabbekoorn, Zevenbladhof, is weer thuis.

AGENDA:
DONDERDAG | 11 JULI - VREDESKERK - 09.30 tot ca. 11.30 uur: ONTMOETINGSOCHTEND welkom!

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJK, BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
Mw. A. N. Pleijte, Hollandiaplein 
Fam. Dekker-Louisse, Karel Doormanstraat
Mw. P. A. J. Kraak-Steenhart, Elvis Presleylaan
Dhr. C. v. Gilst, Ter Valcke

VAKANTIE: 
Ds. Nelleke van der Linden heeft vakantie t/m 14 juli.
Ds. Janos Schellevis is van 1 t/m 21 juli met vakantie. Dat is ook meteen de  
datum van zijn pensioen. De afscheidsdienst zal vermoedelijk  
plaatsvinden op 15 september.

Mededelingen kunt per e-mail, uiterlijk voor donderdag avond 20.00 uur, sturen naar: GEMEENTEBRIEF@ESID.NL 

IN DE ZOMER MAANDEN SAMEN FIETSEN ELKE WOENSDAGAVOND IN DE ZOMER MAANDEN SAMEN FIETSEN ELKE WOENSDAGAVOND 
VanafVanaf woensdag 1 mei  woensdag 1 mei zijn we weer gaan fietsen.  zijn we weer gaan fietsen.  
We fietsen tot september iedere woensdagavond, 20 - 25 km. We fietsen tot september iedere woensdagavond, 20 - 25 km. Iedereen is welkom. Iedereen is welkom. 

We starten om 19.00uWe starten om 19.00u aan de  aan de voorkantvoorkant van het station  van het station bij hotel Terminus.bij hotel Terminus.  
Je hoeft je niet op te geven of af te melden. Inlichtingen bij Ineke Baarda, Je hoeft je niet op te geven of af te melden. Inlichtingen bij Ineke Baarda, baardainfo@gmail.combaardainfo@gmail.com  

LET OP! tijdens de fietsvierdaagse op woensdag 24 juli wordt er GEEN fietstocht georganiseerd.

RONDZENDBRIEF DE FIGURANT JUNI 2024
De zomer komt eraan, voor velen ook een tijd van vakantie en even anders leven of een pauze houden.  
Anderen gaan gewoon door...maar toch nog voordat de zomer losbarst even wat (belangrijk) nieuws 
van het "Figuranten-front". Lees dit door! Als er vragen of reacties zijn, mail ons. Dank alvast voor het 
lezen en je aandacht. Dank ook voor de steun en support die we ervaren als kleine stichting. 

Allemaal een goede zomer gewenst, laten we om elkaar blijven denken, Groeten uit Goes, 
Vrede en alle goeds, ook namens de andere bestuursleden van onze stichting, Theo van Teijlingen, 
Stichting de Figurant [klik hier voor de brief]

mailto:roelofs%40delta.nl%20?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=kWIix8uFqWQ

https://youtu.be/mTq2oZh6Quo
https://youtu.be/RSKj-h19mAQ
mailto:gemeentebrief%40esid.nl?subject=mededelingen%20vanuit%20link%20gemeentebrief
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.donkeymobile.pkngoes
https://apps.apple.com/nl/app/pg-goes/id1661951531
mailto:baardainfo%40gmail.com?subject=Samen%20fietsen


7 JULI 2024

DS. EGBERT RIETVELD

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Orgelspel: Wer nur den lieben Gott, J.S. Bach
 
Welkomswoord door Ouderling van Dienst  
Jaap Bouwman		  We gaan staan
 
MORGENLIED: 216

Bemoediging		
V:	 Onze hulp is de Naam van de HEER 
A: 	 DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:	 Zijn liefde reikt over grenzen heen, en Geest	
	 kracht van Hem maakt ruimte in benauwenis,
	 verdrijft haat en laat vertrouwen groeien, 
	 bouwt op, waar werd kapotgeschoten, en waar 
	 verschroeide aarde is, zal hij een groenblijvende 
	 boom van hoop en verzoening doen wortelen 
	 in de harten van mensen. 
A: 	 ZO WORDEN WIJ WEGBEREIDERS VAN  
	 TOEKOMST VOOR AL GODS KINDEREN  
	 OP AARDE. 
A: 	 AMEN

BEGINPSALM LIED: 84: 3 en 6 

GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD, uitmondend in 
LOFLIED 304

Groet	
V.	 De HEER zij met u
A.	 OOK MET U ZIJ DE HEER
						      We gaan zitten

DIENST VAN HET WOORD 
Kaarsen ter weerszijde van de Schrift  
worden aangestoken. 

GEBED BIJ OPENING VAN DE SCHRIFTEN
Gesprekje met de kinderen

EERSTE LEZING: 
Ezechiël 2: 1-7

LIED 918: 1, 2, en 3

TWEEDE LEZING: 
Markus 6: 1-6
LIED 941: 1,2 en 4

VERKONDIGING
vanuit de stilte zingen:
LIED 321: 	 allen: 1, 4 en 7  
			   vrouwen: 2 en 5  
			   mannen: 3 en 6

DIENST VAN ONS ANTWOORD
Gedachtenis overledene(n), stilte 

Dankgebed en voorbeden stil gebed,  
eindigend met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

Collecte afkondiging/ Toelichting: 
1:	 Eigen Diaconie
2:	 Kerk: Beeld en geluid 

Terugkoppeling kinderen.

WEGZENDING EN ZEGEN  
We gaan staan
 
SLOTLIED: 423 

Uitzending en gezongen zegen: 
LIED 430

Orgelspel: Preludium G-dur, J.S. Bach

https://kerkdienstgemist.nl/stations/334-Protestantse-Gemeente-Goes


De Figurant vertelt… Juni 2024

Zomer?
Het lijkt eindelijk zomer te worden in ons landje.  
De temperatuur loopt op. Alhoewel de gevoelstemperatuur 
onderling soms nog wel ijzig is: groepen staan tegenover 
elkaar, er is polarisatie. Ik heb verschillende diensten mogen 
doen waar ik rond het thema: “Kom uit je bubbel…” hopelijk 
mensen heb mogen inspireren om naar de ander te luisteren, 
om “kinderlijk eenvoudig” (een tip van Jezus…) en onbevoor-
oordeeld de ander te benaderen. Het was dan ook mooi om 
mee te mogen werken aan het festival EEF, een soort  
mini- Oerol op Noord Beveland. Er was mij gevraagd mee te 
werken aan/ en leiding te geven aan een ontmoetingsconcert 
op de zondagmorgen. Geen kerkdienst of viering, maar een 
ontmoeting…compleet met gospels, gedichten uit Koerdistan, 
drums uit Afrika en stilte met drie kaarsen om je te bezinnen 
op “Eindeloos thuis” te zijn. En hoe wij dat huis voor de ander 
kunnen zijn…een thuis kunnen bieden.

Nieuw boekje en CD!
Er wordt hard gewerkt om de CD af te ronden. 
De opnames zijn er allemaal, we zitten nu in de 
mix- en mastering fase. Het bijbehorende boekje, 
waarin de CD komt te zitten, is al klaar. 
Eind september komt het allemaal uit, houd de 
website in de gaten. Het gaat mooi worden. 
Verhalen en liedjes vanuit het dagelijkse bestaan, 
de alledaagse heiligheid, zoals ik het weleens 
noem. Optredens zijn er nog altijd. 

Van kerkdiensten tot concerten met soep en 
songs tot huiskamerconcerten. Of in een  
bejaardeninstelling…of aan het bed van een 
100 jarige mevrouw die haar broze handen  
bestreek toen ik voor haar het lied 
“Lege handen” zong…dankbaar dat je zo  
mag dienen met je verhalen en liedjes.

Nieuws uit Oeganda!
We hebben het afgelopen jaar als stichtingsbestuur veel nagedacht en  
vergaderd over de toekomst van ons grote goede doel: het kinderopvang-
werk van Amecet in  Oeganda. Els, mijn zus, wordt deze zomer 68 jaar.  
Ze heeft besloten om in september/oktober 2025 (dus volgend jaar pas!)  
van haar welverdiende pensioen te gaan genieten. Ze heeft er dan dik 43 
jaar van medisch zendingswerk op zitten. In 8 verschillende landen, waarvan 
de laatste 28 jaar in Oeganda. Het waren letterlijk en figuurlijk tropenjaren  
en dan is het goed om het stokje door te geven… 

Er is een echtpaar, Janneke en Mark Gerritsen uit Lelystad, die de leiding 
dan over zal gaan nemen. Ze zijn al een paar keer in Oeganda geweest, 
hebben met staf en leiders gesproken en ervaren het ook als een roeping 
om daar het Amecetwerk te mogen gaan dienen met een stukje  
leiderschap. 

Els in haar tuin…



En zoals Janneke het letterlijk zei: Wij gaan er heen om  
ons zelf overbodig te maken, de volgende leider is een 
Oegandees. Maar nu al kunnen ze het goed vinden met  
de Oegandese staf. 

Grote veranderingen dus op til… ook al is het pas over een 
jaar. We blijven als stichting de Figurant dicht bij het werk 
betrokken, we blijven steunen en faciliteren. Ook Els zal 
hier in Nederland een ambassadrice van dit mooie stukje 
koninkrijk van God zijn én blijven. 
 
In de komende nieuwsbrieven zal dit hele proces meer 
worden toegelicht. Het wordt september 2025.

Vakantie tijd, Vacare…
Binnenkort gaan er een hoop mensen weer op  
vakantie. Even er op uit, er tussen uit, weg uit het  
dagelijks. Even vacant zijn… letterlijk leeg worden.  
Ik wens iedereen een goede tijd toe. Geniet ervan. 
Of je nu weg gaat of thuis blijft, probeer af en toe dat  
vacare gevoel een plek te geven in je leven. Even niets  
doen, opladen, weer opnieuw geïnspireerd te worden.

Dank voor alle steun aan ons werk. 
De giften, via de bank of een aankoop van iets. Via een rommelmarkt, 
collecte of een verjaardag gift, het zijn allemaal zegeningen die ons in 
staat stellen het mooie werk in Amecet te steunen. En dat kan nog 
voor jaren doorgaan!

Eind september komt er weer een rondzendbrief en dan kun je ook de 
nieuwe CD/boekje bestellen! 

Nogmaals dank voor  
steun en gebed, een mooie 
en goede zomer gewenst, 
ook namens mijn mede 
bestuursleden van 
stichting de Figurant.

Vrede en alle goeds,
Theo van Teijlingen

Mark en Janneke Gerritsen in Oeganda


